
Met de tentoonstelling ‘autisme in beeld’ geven 50 mensen met autisme een 
unieke inkijk in hun persoonlijke belevingswereld aan de hand van beelden. 
Niet iedereen met autisme kan zijn beleving delen, verwoorden of in beeld 
brengen. De tentoonstelling biedt veel herkenbaarheid, reikt woorden aan 
en doet mensen stilstaan bij autisme, bij de verschillen én de universele 

overeenkomsten en noden. 
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Autisme in Beeld

“Deze tekening stelt eigenlijk voor hoe een veelheid van gedachten,gevoelens,indrukken, ...

je wereld(beeld) mee bepalen; hoe je dit tracht te doorbreken; hoe dit steeds (meer) energie kost.”

Erik, 51 jaar

Autisme in Beeld

“Kleurrijk kind, ingetogen intuïtief, genadeloos gevangen in gedachten 
rationeel rommelige ruimte, snakkend naar structuur en overzichtelijke orde 
gigantisch gepuzzel: vele vraagtekens in chaotische communicatie
letterlijke lezing leidt (soms lachend) leven snelle scan van actief archief maakt meestal misverstanden
vastgeroeste vooropstellingen vergeten verandering associatieve alarmangsten belemmeren basisrustcreëren controle –comfortsluimerende samenklittende stress totoverprikkeling/oliebol in ‘t hoofdkrakende kortsluitinggroeiend gordijn van gemengde gevoelens verkeerde verbanden verborgen voelbaartoveren trauma’s terugverloren verbondenheid maar ware wilskracht dromerig doorzettingsvermogenom ooit op eigen tempo te ontpoppen van rusteloze rups tot magische vlinder”

Lien, 47 jaar

Autisme in Beeld

“Zelfportret door mezelf getiteld “Hersenspinsels en gedachtenkronkels” (2021).

In mijn hoofd wonen heel veel ideeën en zaken waar ik aan moet denken. Meestal lukt het mij goed om 

die één voor één af te werken. Maar ook is het soms een kluwen van hersenspaghetti waar geen begin 

of einde aan vast te knopen valt. Dan zit mijn koppeke vol en kan er niets meer bij. Dan sla ik tilt of in de 

knoop. Of weet ik niet goed meer wat ik aan het doen was of waar ik aan moest denken. En dat is niet 

alleen voor mij erg vermoeiend maar ook voor de mensen waar ik veel om geef. Gelukkig kan ik in mijn 

kunst veel van mijn ideeën kwijt.”

Bart, 43 jaar


